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Beste bewoner, beste familie,

Het is weer september. Kinderen gaan opnieuw naar school.

September is ook de eerste maand dat ik in jullie huis mag komen

werken.

Jos is 30 jaar lang jullie directeur geweest. Hij heeft er een echte ‘thuis

met een ziel’ van gemaakt. Waar er geluisterd wordt naar jullie noden

en behoeften.

Ik wil graag die weg verder inslaan.

Jullie stem is belangrijk. Ik hoop dan, samen met hele team, daarnaar te

blijven luisteren en te blijven handelen.

Ik heb, de laatste maanden, al veel bewoners mogen ontmoeten. Maar

natuurlijk nog niet iedereen.

Ik hoop dicht bij jullie te mogen blijven staan. Zodat ik voel wat er leeft

en beweegt in ons huis.

Zodat ik naar jullie belang kan blijven handelen op de beste manier.

Ik ga heel hard mijn best doen.

Ann Van Dorpe

Campusdirecteur WZC Sint-Jozef en Teutenhof,

huizen van Integro
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Verjaardagen September
Oktober - November

02/09

03/09

05/09

05/09

06/09

07/09

09/09

10/09

15/09

15/09

16/09

19/09

20/09

20/09

21/09

24/09

26/09

28/09

29/09

30/09

Frans Gielen (89)

Wally Odinius (86)

Wim Hendriks (73)

Hilda Gielen (85)

Angeline Heijligen (92)

Marie Thérèse Cailleau (88)

Martha Nelissen (97)

Madelein Agten (94)

Antoinette Govers (85)

Roger Noels (81)

Mia Van den Boer (94)

Maria Truyens (85)

Leo Alders (96)

Mia Schildermans (85)

Lène Kesters (83)

Mientje Eben (85)

Gerrit Kroon (97)

Gerard Reyners (90)

José Vos (88)

Marie Thérèse Eerdekens (89)

September

05/10

05/10

08/10

10/10

10/10

10/10

12/10

13/10

15/10

20/10

22/10

24/10

25/10

25/10

28/10

30/10

30/10

31/10

Alda Brouwers (90)

Mène Meuris (92)

Antoinette Custers (90)

Fernanda Luyten (98)

Bert Lunenburg (90)

Lieske Geunes (93)

Alice Meylaers (87)

Jaak Beckers (89)

André Van Deurzen (76)

Mariette Gielen (82)

Mieke Swinnen (86)

Rita Vaes (61)

Maria Cuyvers (85)

Marcel Domen (95)

Albert Peeters (85)

Herman Lehaen (79)

Lisette Gielen (86)

Mien Moonen (83)

Oktober
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Je bent maar zelden jarig
doorgaans één keer in het
jaar,
dus wees bedeesd noch
karig
en vier dat feestje maar
met schwung en
overtuiging.
Zet wat lekkers koud.
Ik maak een diepe buiging
voor iemand van zo oud.

Stijn De Paepe

November

Thoke Meuris (92)

Nancy Droogmans (54)

Walter Geelen (91)

Theo Balis (81)

Marcel Dirkx (98)

Jan Eerdekens (91)

Mia Walbers (95)

Jeannine Dekoninck (93)

Thoke Willekens (87)

Jan Vanderheyden (99)

Tiny van Seggelen (80)

Theo Hoesen (81)

Magda Vossen (79)

Godelieve Alen (85)

Marie Louise Oyen (76)

Jos Vaes (90)

Elza Van Samang (91)

Bertha Tielens (102)

Jan Loots (84)

Annie De Wachter (78)

Mathilde Gielis (91)

Frans Janssen (89)

Marleen Smeets (72)

Jeannette Poelmans (100)

01/11

03/11

04/11

05/11

09/11

09/11

11/11

13/11

15/11

15/11

16/11

17/11

17/11

17/11

19/11

20/11

21/11

21/11

24/11

25/11

26/11

27/11

27/11

27/11
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Welkom nieuwe bewoners

Kom gerust binnen, doe je jas

maar uit.

Hier mag je jezelf zijn, je

omringen met warme

mensen,

je nestelen in de luie zetel die

je omarmt,

nieuwsgierig rondkijken naar

het leven in ons woon- en

zorgcentrum

waar jij beetje bij beetje jouw

verhaal aan vast kan knopen.

Wij willen alvast heel graag

een '(t)huis met een ziel' voor

jou zijn!

Wij verwelkomen

in Sint - Jozef:

Angeline Heijligen

't Gehucht

Jeannine Dekoninck

Marcel Dirkx

Jeanny Vrancken

Elza Dewit

't Klooster

Anna Goossens

Franciscus Vandael

't Riet

Amelia Kimpen

't Ven

Ida Boonen

't Zand

Godelieve Alen

Andries Jannis

De Bemmert

Maria Conings

't Passantje

Wij verwelkomen

in het Teutenhof:

Fina Walbers

Helena Van Asten
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Op donderdag 16 maart 2023 begonnen 12 enthousiaste zorgverleners

aan een 3-daagse opleiding Touch For Care (TFC). In de opleiding leer je

hoe je via aanraking en massage meer comfort en welzijn kunt bieden

aan mensen met dementie en andere vormen van hersenschade. Hierbij

hadden we ook de primeur om als eerste in België de lessen TFC te

volgen.

Op dag 1 leerden we voornamelijk dat we moeten vertragen. Het duurt

namelijk 90 seconden om info te laten aankomen bij bewoners met

dementie. Met dit in ons achterhoofd gingen we aan de slag met

aanraak- en massagetechnieken. Tijdens de voormiddag stonden hand,

arm en schouder op het programma. In de namiddag mochten we aan

de slag gaan met bewoners. En wat een resultaat! Vrijwel alle bewoners

wilden graag dat dit nogmaals gedaan zou worden. Een bewoner die

beginnende contracturen heeft aan beide handen, had na de massage

het ‘balletje’ niet meer nodig. De handen waren helemaal ontspannen.

Iedereen werd er ZEN van!

Op 25 april, dag 2 van de opleiding, stonden aanraaktechnieken en

massage van het hoofd op het programma. Deze interventie brengt

rust in het hoofd waardoor onrust afneemt. Onze zorgverleners

merkten eveneens op dat deze interventie ook hun hoofd ‘leeg’ maakte.

In de voormiddag werd er geoefend op elkaar, in de namiddag waren

de bewoners weer aan de beurt om heerlijk te ontspannen. De ogen

openhouden, werd na een tijdje wel heel moeilijk.

Vorming ergonomie

9



##Naammagazine | ##Datummagazine

Op 20 juni, dag 3 van de lessenreeks, stonden aanraaktechnieken van

het been op de agenda. Deze technieken worden voornamelijk gebruikt

om de verbinding met de onderste ledematen te herstellen bij

‘immobiele’ zorgvragers, maar kunnen ook ingezet worden bij

zorgvragers met loopdrang of rusteloze benen. Het werd uiteindelijk

een heel ontspannende les, ook voor de bewoners. Na 10 minuten was

het muisstil. Iedereen genoot op zijn of haar manier. Het was zo mooi

om te zien. ‘Dit mag je elke dag wel komen doen!’ ‘Wanneer doen we dit

nog eens?’
Na 3 heel interessante lessen,

oefening in de praktijk en het

maken van verslagen hebben onze

zorgtoppers hun certificaat

behaald! Bravo!
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Week van de dementie

Raak me
Zet jezelf eens naast me neer

Een blik een lach doen het telkens weer
Dool met mij over de gang

Stap mee in mijn gedachtegang
Zorg voor mij met zachte hand

Wees lief voor mij begrijp mijn angst
En zing met mij dat éne lied

Dat lied over vergeet mij niet

Raak me in mijn hart
En niet in mijn hoofd

Mijn hoofd is zo verward
Mijn hart is zo broos

Mijn wereld is veel kleiner nu
Langzaam glijd ik weg van u

Beloof me dat je van me houd
Al ben ik lelijk grijs en oud

Ik blijf een mens van vlees en bloed
Een kus een hand dat doet me goed

En blijf niet weg omdat ik vergeet
Dat je hier was en ik het niet meer weet

Raak me in mijn hart
En niet in mijn hoofd

Mijn hoofd is zo verward
Mijn hart is zo broos

Dag of nacht ik vergeet het vaak
Ik mompel woorden zomaar raak
Mijn eigen naam ken ik niet meer

Sus me als ik me verweer
Ik voel de onrust in m’n hoofd

Herinneringen uitgedoofd
Maar wat ik wel nog heel goed weet

Is wat de liefde met me deed

Raak me in mijn hart
En niet in mijn hoofd

Mijn hoofd is zo verward
Mijn hart is zo broos

Raak mijn hart

Martine Dams
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Programma week van dementie

In de maand september wordt in de media het thema dementie

extra onder de aandacht gebracht. Ook in onze huizen worden er

verschillende initiatieven genomen. Samen willen ervoor zorgen dat

mensen met dementie zich hier goed voelen en van betekenis kunnen

zijn in kleine dingen.

• Lotgenoten contact (14 september)

Wij nodigen familie uit om samen verhalen te delen. Hoe ervaren zij

de zorg voor een familielid met dementie? Waar halen zij kracht uit?

Hoe gaan zij om met moeilijke situaties? … Er is ook de mogelijkheid

om vragen de stellen aan medewerkers die hierin expertise hebben.

• Wafels bakken (van 18 – 22 september)

Ten voordele van onze zorg voor mensen met dementie worden in

de voor- en namiddag wafels gebakken en verkocht voor

• Verwenkoffie (22 september)Familie mag zich inschrijven voor

een verwenkoffie, zij krijgen dan ook de uitleg over ‘touch for

care’ (meer comfort en welzijn bieden aan mensen met

dementie via aanraking en massagetechnieken).

• Foto’s en tips voor dementie in de gangBeneden in de

wandelgang hangen foto’s en tips voor goede zorg voor

bewoners met dementie. Zeker de moeite om eens te passeren!

‘Misschien vergeten ze je naam, maar nooit het gevoel dat je ze

geeft.’

‘Een knuffel is een trucje dat de natuur ons gegeven heeft om te

stoppen met praten, wanneer woorden overbodig zijn.’

‘Een mens is niet dement, een mens heeft dementie.’

‘Praat met mij, niet over mij.’

‘Muziek brengt je geest tot rust als het stormt in je ziel.’



't Passantje
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Zomerse barbecue

Zomervakantie

Tijd voor een tussenstop

Op camping Saint-Joseph

zetten wij ook dit jaar

weer ons tentje op!

’t Passantje organiseert

een BBQ in trialoog

voor bewoners, familie, team

Het was unaniem:

gezellig, top, subliem!
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De Buurt

15

Kermis in Pelt

Wij gaan uit onze

(smoute)bol!
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Zomerbuurten

Zalig zomerbuurten

met CDV De buurt!

Spek op de BBQ

De Buurt-genieters halen

de BBQ uit en genieten voluit

van een ouderwetse boterham

met spek Spek naar onze bek!
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Tovertafelen

De BelevenisTafel

in De Buurt

Een nieuwe belevenis

die binnengluurt

Ieder z’n eigen plekje

Leuk tafelgesprekje

Coole snufjes beleven

Vollebak leven!



Samen vakantie inzetten
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Terwijl de wind buiten

naar ons staat te zwaaien,

maken wij het binnen

gezellig én naar onze zin.

Al dansend waaien

we de zomervakantie in.
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Teutenhof

20

Franse bingo spelen we zo!

Wij wanen ons in Frankrijk

en voelen ons de koning te rijk

Op deze bingo zetten wij al onze

zinnen

Wie gaat een ‘klein gelukske’

winnen?
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Jeu de boules

‘Frans’ vakantiegevoel!

Zwembad

In ons zwembad

is het droog, niet nat

Plezier spat

ervan af…

Wie had dat gedacht?

Lang leve de

verbeeldingskracht!



22

Gezellige barbecue

Bij slecht weer

lopen wij

met ons hoofd

in de wolken,

steken de BBQ aan

en laten ons

gezellig gaan!



't Ven
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Wij zijn de held van het zelfplukveld

Voor onze zelfgemaakte confituur

trekken wij naar buiten, in de natuur

plukken wij zelf onze blauwe bessen

Samen aan ‘t werk, genieten en...

ontstressen!
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Drukke zomerdag op ’t Ven

• We maken confituurvan ons zelfplukbessen-avontuur

• We gaan ervoor én trekken naar de Peltse foor

• We genieten van kaasplankjes om Linda & Toon te vieren

Samen de zomer versieren!
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Zomermarkt

in WZC Immaculata

Daar willen wij naartoe!

Gezellig met de bus

naar de andere kant van Pelt

Burenvriendschap, dat telt!
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Ballon

Een ballon, een ballon, een ballonnetje

Een ballonnetje, dat danst in de wind

Aan een draadje naar de zon

Gaat zo'n lekker dikke, rooie, mooie

luchtballon

Een ballon, een ballon, een ballonnetje

Een ballonnetje, dat danst in de wind

Aan een draadje naar de zon

Gaat zo'n lekker dikke mooie

Lekker dikke rooie

B'lon, b'lon, b'lon

Toon Hermans

Kegelen

Ons zomertuintje

omgetoverd

tot een leuke kegelbaan

Zie ons eens genieten

Zie ons maar ’ns gaan!



Neerpelt vroeger
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Hoe is de tekst weer van dat liedje van Flor Claesen, dat vanmiddag als

eerste liedje op de nieuwe beiaard werd gespeeld door Jan Verheyen?

De meeste mensen kennen alleen de melodie (die van"Waar het lied

der branding ruist bij dag en nacht") en de eerste twee regels.

Maar daarna? Hier is die tekst:

Van de Stiene Brug tot oan de Roeie Pier

doa ligt Nèrpelt, schonder deurp is nergens mier.

Kerrek zonder toren, doa den dommel bij

ligt het schoên verloren, tussen brem en hei. (2X)

As ‘t vuur wèr brandt, mè ‘t fest van Sinte Maarten

de kruusen trekken in de moand van mei.

Of ‘t hoeies is, ‘t is kermis of ‘t is slachtes

in Nèrpelt zien z’er allemoal gère bij.

As ne joeng verliefd is veur den urste kier

is ze plekske de Verkèrde Lieven Hier.

‘t Hageven veur ‘s winters, ‘s zomers het kenoal

huukskes veur te vrijen, ge kent ze allemoal. (2X)

Liek er in Nèrpelt dikkes iets te doen is

dan zien de miensen allemoal op de bien.

Achter gordijntjes moede ze nie zuuken

want jonk en oud, ‘t lupt allemoal onderien.

As ich iens moest doed goan, nie da’ch gère duu

want ich ben da lève hei nog lang nie muu.

Mèr as ‘t iens zoe vèr is, en hem ich gedoan

hoop ich da ‘t in Nèrpelt èven goed blieft goan. (2X)

Voor de volledigheid: de tekst werd door Flor genoteerd "aan de toog

bij Jef Van Houdt met de hulp van Jef Krol in aanwezigheid van Fik

Keunen".

Het was toen eind 1952. Jef Krol was de bijnaam van Jef Claessen. (red.)
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't Rozeke

Evelien en Philien

Kijk eens even...

‘t Rozeke verwelkomt

klein, lief leven

Afco Evelien met Philien

Zo schoon om te zien!
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Genieten van de ijskar

Een zomers ‘verpozeke’ voor ‘t Rozeke

Met familie en vrienden vertoeven in de bar,

uitkijken naar een ijsje van de kar

Weer of geen weer, wij gaan van start...

Samen proeven van de zon in ons hart!

Jeugdig bezoek van de

Pelterkids

Wie versiert de mooiste koek?

Wie doet er mee aan de

speeltafel?

Wie zorgt voor de bes op de

wafel?

Wie bezoekt mijn ‘kleine thuis’?

Wie wil er meer weten over

het leven in ons huis?

Jij en ik

een fijne klik!
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Genieten in de zomer

Het leven bestaat uit

duizenden stukjes

én kleine zomergelukjes!
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Muziekmomenten buiten
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Huiskameroptreden
Geert Van Hoof

Op 24 augustus 2023 genoten de

bewoners van ’t klooster en ‘t

Rozeke van een

huiskameroptreden van Geert van

Hoof. Een huiskamer-

muziekmoment op maat! Een

mooie, sfeervolle en rustige

namiddag waarbij Geert extra

aandacht en voeling had voor de

lichaamstaal en muziekvoorkeur

van de bewoners. Een heel mooi

voorbeeld van hoe je méér kan

bereiken door op een goede

manier met prikkels om te gaan.

Alle bewoners genoten, maar zeker

ook de bewoners in de verzonken

fase van fase!

Dankjewel, Geert!



34



35



De Bemmert

36

De zon

op ons bord

Zelfgemaakt

smaakt!
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De Kolis

38

Zomerbarbecue

Ook De Kolis

zorgde

- in eigen regie -

voor een heerlijke

BBQ party!



39



Vrijwilligers

40

Dankjewel vrijwilligers!

Vrijwilligers zijn

de kers op onze taart

én de ‘golf-sterren’

op Goalf-Land Eksel!
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Jubileum

Gerda & Henri

60 jaar samen, dat is niet mis!

Dus: feestje op De Kolis!!!

Familie, bewoners en

medewerkers

vieren - liefdevol, gracieus en

parmant -

een huwelijk van diamant!
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De Belgische circusmaker en choreograaf

Piet Van Dycke en zijn gezelschap

Circumstances zijn te gast bij

Circuswerkplaats Dommelhof om te werken

aan hun nieuwe creatie ‘GLORIOUS

BODIES’. ‘GLORIOUS BODIES’ werpt licht op

het proces van veroudering: nog steeds een

taboeonderwerp, zeker binnen de

circuswereld. Zes acrobaten, elk tussen de

54 en de 67 jaar, werken aan een

voorstelling die laat zien tot wat de mens

en het menselijk lichaam in staat is - en

laten zien dat daar duidelijk geen leeftijd op

staat.

Wij waren te gast

bij de try-out van circuscreatie

´GLORIOUS BODIES´

van circusmaker Piet Van Dycke

en z´n gezelschap Circumstances

in het Dommelhof.

Zes acrobaten

tussen 54 en 67 jaar

lieten ons zien

tot wat een mens

en een menselijk lichaam

in staat is

en dat daar duidelijk

geen leeftijd op staat.

Dankewel! Wij genoten

met volle teugen!

Circumstances in het

Dommelhof



't Zand
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Zomeruitstapje

Een ijsje in ’t dorp

Bekend volk op straat

Terrassen in eigen tuin

Uitstapje van formaat

Stilletjes genieten…

Klein geluk laten vallen

in je schoot

En een klein uitstapje

wordt zo groot!
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Teutenhof

Bewegen verbindt

Wij zien de bui

al hangen

Toch gaan we

onze gangen

en sporten

voor de bui begint

Bewegen verbindt!
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Kermiskoers

De Lilse kermiskoers

fietst voor onze deur

Dat willen wij niet missen,

Dat geeft ons leven kleur

Da’s liefde voor Lille,

daar doen wij alles veur!

Lille kermis

Voor kinderen niet mis

Wij doen voor hen een duit

(of beter: wafels) in zakjes

We maakten wel 120 pakjes!
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Mosselsouper

Wij proeven tevree

het zwarte zilt

van de zee

Volop genieten

van mosselen

met frieten!

Smoutebollen

Bij kermis horen smoutebollen!

Dus nemen wij zelf het initiatief

en sturen – dankbaar en lief -

onze kwieke Jos op pad.

Lekker en gezellig! Dat hebben

we

toch maar weer gehad!
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Dankjewel SAMANA

voor de wekelijkse wandelingen

Onze kleine wereld

krijgt hierdoor

een grotere zwaai

een waardevolle draai

Jullie zijn de kers

op de lekkere kermisvlaai!

Belofte maakt schuld

Medewerkers zorgen

voor een lekkere traktatie

Die valt in de gratie

Want belofte maakt schuld

En iedereen smult!
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't Klooster

51

School vroeger en nu

De eerste schooldagen

openen wij een boekentas

vol schoolherinneringen

aan juf, meester, klas, …

Hoe het vroeger was...

Maar we gaan ook

mee met de tijd...

Een schoolbord van nu

is toch indrukwekkender

dan een bord met krijt Koude schotel
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't Riet

52

It takes

TEAMWORK

to make a

BBQ

work!
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't Gehucht
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Camping-ontmoeting

Onze ‘camping Saint Joseph’

brengt mensen bij elkaar

En raar, maar waar...

Mensen ontmoeten en

vinden elkaar!
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Mosselfestijn

Wanneer

de mosselen

er weer zijn

is het altijd feest

op ‘t Gehucht!

Geluksvogel

Duif:

‘Vandaag maak ik

geen toertje in de lucht.

Ik breng een bezoekje

aan ‘t Gehucht.’

Jozefa:

‘Kom bij mij

maar even landen.

Op ‘t Gehucht ben je

in goede handen!’

Wij zijn geluksvogels!
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220 keer en 9660 kilometer.
‘Vandaag is de tweehonderdtwintigste keer dat ik hier ben.
Tweehonderdtwintig.’

Rik vertelt:

Het verhaal van de dementie begon zes jaar geleden, toen ik bij mijn eigen
dokter was. Hij informeerde hoe het met mijn vriendin ging. Ik benoemde
dat ze veel dezelfde vragen stelde. Ik merkte op dat ze begon te vergeten.
Het stoorde niet, maar het viel op. Mijn dokter verwees me door naar een
andere arts. Ze werd onderzocht en we mochten tien maanden later
terugkeren. Tien maanden later was er de diagnose ‘Alzheimer’.
Ik kom graag veel op bezoek bij haar. Toch is het niet gemakkelijk. Mensen
vragen me soms zelfs waarom ik het mezelf aandoe om op bezoek te
komen bij mijn vriendin. En toch doe ik het graag. Ik zie haar graag. Ook nu
ze vergeet.
Ik kijk er naar uit om te komen. Ik tel de uren af. En toch... vanaf dat ik de
eerste voetstap binnen gezet heb ben ik genoodzaakt al een plan of smoes
te bedenken voor hoe ik weer buiten zal geraken, zonder dat zij overstuur
geraakt omdat ze niet met me mee naar huis mag. Dat moment aan de
deur of de lift op de afdeling, als ik haar moet achterlaten, dat verscheurt
me iedere keer vanbinnen.
En toch deed ik dat al tweehonderdtwintig keer. En toch reed ik al
negenduizendzeshonderdzestig kilometer van thuis tot hier, gewoon omdat
ik haar nog steeds graag zie. Ze was, ze is en ze blijft mijn grote liefde.

Familie dementie
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Een brief aan mijn lieve partner:

‘Nee, dat is de WC niet!’ ‘Da ‘s de linnenkast.’
Morgenvroeg zal de wasmachine weer overuren moeten kloppen.
Bij het middageten diende het dessertlepeltje als vork én als mes en, ja,
ook als dessertlepeltje.
“Dit is het huis waar jij altijd gewoond hebt. Weet je nog waar dat was?
De naam van de straat misschien? Of het huisnummer? Ook niet? In
welk jaar ben jij geboren? Weet je dat ook niet meer? En hoe heetten
jouw broers en zussen? Je kent tante nonneke toch nog? In Banneux?
We zijn er samen tientallen keren naartoe gereden. Twee uur
onderweg, en door die akelige tunnels in Luik. En dan eerst iets eten op
de Esplanade, en daarna naar haar kamertje in het Home Vierge des
Pauvres. Ze stond op je te wachten, maar jij kende haar niet meer.”
Enige tijd – ja toch wel jaren later – drong de bittere waarheid door. Je
bent dement geworden, en de neuroloog zegt dat het onomkeerbaar is.
Dan moest ik, om jou te beschermen, beslissen dat je naar een
woonzorgcentrum moest gaan, voor jouw gemoedsrust én voor de
mijne.
‘n Keiharde maar noodzakelijke beslissing!
Sinds die dag loop ik drie keer per dag heen en terug. Telkens
honderdtweeënnegentig stappen tot bij jouw kamertje. Ik vraag me af:
Heb je goed geslapen of doolde je weer rond? Eet je wel goed? Kan je
om met de nieuwe situatie? Ben je er wel gelukkig? En doe ik het wel
goed?
De engelen van de verpleging en de zorg werken zich uit de naad. Hun
geduld met ‘n tiental zwaar zorgbehoevenden is onevenaarbaar. Zelf
kan ik het soms nog nauwelijks opbrengen.
Je hebt me zoveel moois geschonken in ons tweeëntwintig jaar
samenzijn. Nu is het mijn taak om het jou zo comfortabel mogelijk te
maken. Met vallen en opstaan. Dat eerste liefst zo weinig mogelijk.
Het dementiemonster sluit en loert en slaat toe met verrassend
genadeloze kracht...
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Varia
Uitspraken

Tijdens een gezellige zomerbabbel komen we echtpaar Jan en Maria

van ‘t Gangske tegen.

‘Ik doe in het huishouden niks,’ zegt Maria plagerig.

Jan lacht ondeugend: ‘En ik volg haar!’

Een medewerkster loopt met een kind door de gang. Ze komen voorbij

de kapel. De deuren van de kapel staan wagenwijd open.

‘Wat is dat?’ vraagt het meisje nieuwsgierig.

Medewerkster: ‘Dat is de kapel.’

Kind: ‘Wat is dat, een kapel?’

Medewerkster: ‘Euh, …’

Grappen en grollen

Een slimme man spijkert zijn nieuwe vloer.

Telkens hij een andere spijker pakt, bekijkt hij deze aandachtig en

regelmatig gooit hij er één weg.

Een andere slimme man vraagt verbaasd wat dat voorstelt.

Volgens de eerste slimme man zit bij de meeste spijkers de punt naar

beneden

en de kop boven, maar er zijn ook ‘afwijkers’ bij met de punt naar

boven.

“Wat ben jij een ongelofelijke oen, zeg!” meent de tweede slimme man,

“Die gooi je toch niet weg? Dien kun je bewaren voor het plafond!”

• Hey buurman, jullie hebben exact dezelfde woonkameroppervlakte

als ons. Hoeveel laminaatverpakkingen hadden jullie vorig jaar

gekocht voor de vloer?

• 13 verpakkingen

• Ok, bedankt!Hey buurman... We hadden 4 verpakkingen over...

• Ja, dat was bij ons toen ook zo!
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Wist je dat

Kapster Caroline bevallen is van een flinke zoon, Arthur?

Geboren op 18 augustus '23

3kg120 in zijn bloot gatje

50 cm op het latje

Een wolkje geluk

Vandaag heb ik echt zin

in een kopje gezelligheid,

een lepeltje liefde,

twee klontjes vriendschap

en een wolkje geluk.

Ode aan de rollator

Oh rollator, als ik jou niet had

dan kon ik niet meer alleen op pad.

Oh rollator, als ik jou niet bezat

dan leg ik vele keren op mijn gat

Oh rollator, wat fijn dat jij bestaat.

Je bent mijn steun en toeverlaat.

Je gaat overal met mij naartoe

en ben ik onderweg een beetje moe,

dan zet ik mij even op jouw plankje neer

en na een poosje rusten gaat het wel weer.

Met zware boodschappen sjouwen is voorbij

die vervoer jij heel gemakkelijk voor mij.

Je overheerst het beeld op pleinen en straten.

Ik kan onderweg al rustend met iemand praten.

Wel de rem even vastgetrokken,

anders komen er zeker brokken.

Wil ik er even uit, hoef ik niemand tot last te zijn

Dat gevoel van zelfstandig te zijn, is maar wat fijn!

Ik hoef me er echt niet voor te schamen,

iedere gebruiker kan dat beamen.

De uitvinder van de rollator, ons aller vriend,

heeft de hoogste onderscheiding verdiend!

Als je dus niet alleen meer kunt gaan en staan,

schaf dan een rollator aan, hij verrijkt je bestaan!
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Afsluiten zomer 2023
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Gezellige vakantieafsluiter

Het is weer september!

Een nieuw geluid

Wij zwierden en zwaaiden

alvast de zomer uit!
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Wij gedenken onze overleden bewoners

Wij gedenken

3 juli

6 juli

15 juli

15 juli

17 juli

23 juli

24 juli

26 juli

10 augustus

11 augustus

15 augustus

23 augustus

27 augustus

29 augustus

1 september

7 september

7 september

10 september

27 september

Julia Geerts °25/04/1937

Truda Dewit °27/06/1927

Harry Maas °28/03/1931

Mireille De Sutter °04/05/1941

Lea Bilsen °18/03/1927

Albert Meurs °10/05/1936

Pol Lemmens °12/05/1935

Catho Nijssen °25/05/1928

Jang Boelaers °02/12/1932

Fien Lauwkens °15/03/1930

Pieter Jaeken °22/06/1939

Nelly Pellens °28/04/1951

José Schoenmakers °31/05/1944

Jos Dreesen °19/07/1947

Anny Rabijns °17/01/1936

Toon Van Craesbeek °21/12/1932

Anna Neeskens ° 22/01/1938

Silvie Bloemen °13/08/1933

Thieu Pareyns °13/08/1927

Voor een vriend

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd,

de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,

nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt

en in die stilte zal ik jou opnieuw ontmoeten.

En telkens weer zal ik je tegenkomen,

we zeggen veel te gauw: het is voorbij.

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,

niet wie je was en ook niet wat je zei.

Ik zal nog altijd grapjes met je maken,

we zullen samen door het stille landschap gaan.

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,

raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Toon Hermans
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